STAD THUIN

Grote Militaire St Rochusstoet

georganiseerd door het gemeente-Bestuur,

ZATERDAG 14 MEI 1977
Om 20,30 uur, samenkomst der trommelcorpsen op het plein in de Bovenstad.
Om 21,00 uur, afschieten van salvo’s op de noordelijke vestingmuur (Rempart du Nord) gevolgd door een
FAKKELOPTOCHT door de oude straten van de stad.
Ontbinding van de stoet voor het monument «Au Marcheur»,

ZONDAG 15 MEI 1977

Om 13,00 uur, op de Chant des Oiseaux : samenkomst der deelnemende maatschappijen
en vorming van de stoet, met vertrek, om 13,30 uur.
Rond 18,00 uur, plechiige intrede van de stoet in de kerk der Benedenstad.

MAANDAG 16 MEI 1977

GROTE MILITAIRE MIS, om 10 uur

Na de mis, vorming van de stoet, die naar de St Rochuskapel en de Maladriewijk vertrekt
De militaire St Rochusstoet is een van de oudste van de streek tussen Samber en Maas.

Hij werd voor het eerst ingericht na het beleg van Thuin in 1654.
Drukkerij Huaux, Thuin,



